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 "Liefde is niet alleen een gevoel,  

 maar een Persoon" 
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Barista met de Bijbel

Het is eind augustus als we elkaar online spreken. Gabriel en Abigail zijn in de Shelter in Eilat. “Dat is een 

tweede thuis voor ons. Een geweldige plaats om te zijn met een mooie bediening. Er komen veel Israëli’s en 

we hebben dagelijks !jne gesprekken over het Evangelie.” 

In gesprek met Gabriel en Abigail

HOE IS HET LEVEN IN HAIFA? 
“In Haifa is de onderlinge spanning veel minder dan in 
veel andere steden in Israël. Joden en Arabieren hebben 
daar altijd vreedzaam naast elkaar gewoond. En iedereen 
in Haifa wil dat graag zo houden. Veel Arabieren in Haifa 
zijn ook christen. 
Hoewel Haifa sinds de oorlog met Iran in juni niet meer 
fysiek is aangevallen en er geen luchtalarm meer afgaat, 
hangt er een zwaarmoedige sfeer. ‘Zolang nog niet 
iedereen weer thuis is, is de oorlog nog niet voorbij’, is het 
gezegde hier. We voelen de dreiging en staan continue op 
scherp. Daarbij voelen we ons ook machteloos. De oorlog 
in Gaza, de complexiteit van de situatie, wat we wel of niet 
zouden moeten doen, is hier het dagelijkse onderwerp 
van gesprek.”

Zo’n vier à vijf keer per week reist Gabriel naar Tel Aviv om 
in het ko!ehuis te werken. Ook tijdens de raketaanvallen, 
al was het toen veel moeilijker om zijn gezin achter te 
laten. “Tijdens de oorlog met Iran zijn we maar drie dagen 
dicht gegaan, omdat we niet zeker wisten wat te doen. 
Daarna hebben we onze deuren weer geopend. Juist nu 
zijn seculiere Israëli’s op zoek naar spiritualiteit. Er is 
meer openheid om over religie, geloof en de zin van het 
leven te praten.”

‘HEMELSE’ KOFFIE
“Een ko!ehuis is een manier om inkomen te genereren 
en zelfvoorzienend te zijn. Tegelijk heb je een plek waar je 

in een ontspannen sfeer gesprekken kunt hebben en 
relaties kunt opbouwen. 
We zijn drie jaar geleden heel klein begonnen en zes 
maanden geleden konden we in hartje Tel Aviv een groter 
ko!ehuis openen. De ruimte is zo ontworpen dat mensen 
er comfortabel kunnen zitten. Niet even een ‘snelle ko!e’, 
omzet draaien en door, maar een moment van rust, onder 
het genot van de allerbeste ko!e. We werken zonder 
winstoogmerk en kunnen daardoor onze ko!e aanbieden 
voor een aantrekkelijke prijs. Sommige klanten zien we 
dagelijks.” 

"00% JOODS
“We zijn getraind om iedere klant te beschouwen als een 
broer of zus die de Heere Jezus nodig heeft. We zijn er 
heel open over dat het ko!ehuis gerund wordt door 
volgelingen van Jesjoea. Vaak roept dat vragen op en geeft 
het kansen om te getuigen dat we Joden zijn die in de 
Tenach geloven, met daarin de belofte dat de Messias zal 
komen. En dat wij geloven dat Hij al gekomen is in de 
Persoon van Jesjoea, een geboren en getogen Jood in 
Israël. Het is heel belangrijk dat Israëli’s begrijpen dat 
deze waarheid niet ‘iets uit het buitenland’ is, maar 100 
procent Joods.”

VRIENDSCHAP EN RELATIES
“Sinds de opening van het café zijn er mensen die niet 
alleen het Evangelie hebben gehoord, maar ook met ons 
bevriend zijn geraakt. Inmiddels bezoeken al vijf mensen 
de gemeente in Tel Aviv. Er zijn er ook voor wie die stap 
naar een gemeente te groot is, door weerstand vanuit de 
omgeving. Sommigen gebruiken nu het ko!ehuis om 
samen de Bijbel te bestuderen. 

Op de Ontmoetingsdag vertelde ik over een meisje dat 
een heel moeilijke jeugd heeft gehad en echt kapot is 
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vanbinnen. Ze komt iedere maandag en we hebben steeds 
diepgaande gesprekken. Op een dag vroeg ik haar of ze 
wist wat liefde was. Volgens haar was het een soort fout in 
het systeem. ‘Wat jij een fout noemt, is juist het allerbe-
langrijkste van het verhaal! Liefde is niet alleen een 
gevoel, maar een Persoon. Zijn naam is Jesjoea en Hij 
heeft het geweldigste gedaan wat ooit in geschiedenisboe-
ken is opgeschreven. Hij heeft alle pijn, lijden en onge-
rechtigheid op Zich genomen, zodat jij heerlijkheid, vrede 
en een relatie met God kon krijgen.’ Ze is het Nieuwe 
Testament gaan lezen en heeft ook de gemeente in Tel 
Aviv bezocht.
Daarna sprak ze me weer aan in het ko!ehuis: ‘Als jullie 
geloven dat God al onze zonden op Zich heeft genomen 
en in jullie plaats is gestraft, dan ben ik liefdevoller naar 
Hem dan jullie, want ik laat God niet lijden om wat ik heb 
gedaan. Ik neem de schuld zelf op me.’ Ik moest even 
nadenken over mijn antwoord: ‘Het klinkt logisch, maar 
het zit anders. Als mijn dochter, waar ik heel veel van 
houd, tegen me zou zeggen dat ze liever niet had dat ik 
haar straf op me nam, maar daardoor wel voor eeuwig 
van mij gescheiden zou zijn, dan zou dat mijn hart 
breken. Ik zou veel liever welke prijs dan ook betalen voor 
haar! Ik ben de vader van een dochter. Jij bent Zijn 
dochter. Wat God het allerliefste wil, is dat jij voor eeuwig 
bij Hem bent. Hij heeft daar alles voor over gehad. 
Daarvoor is Jezus aan het kruis gegaan.’” Wilt u bidden 
dat ze die waarheid kan aannemen?

VERDERE UITBREIDING
Er zijn vergevorderde plannen om ook in Haifa een 
ko!ehuis te openen. “We hebben een locatie gevonden 
en het contract in handen. Als dat getekend is, komt een 
team uit Duitsland helpen bij de renovatie. Hopelijk 
kunnen we januari of februari volgend jaar de deuren 
openen. Net als in Tel Aviv, zal het ko!ehuis in Haifa 
nauw verbonden zijn met de plaatselijke gemeente. Onze 
gemeente voorziet in vrijwilligers die als barista’s willen 
dienen. Dat betekent voor mij dat ik minder hoef te reizen 
en ook buiten het ko!ehuis makkelijker contact kan 
houden met de bezoekers.

De visie is om in meerdere steden dit soort projecten op 
te starten. Zoals in Be’er Sheva. Een studente die een 
tijdje enthousiast in het ko!ehuis in Tel Aviv heeft 
meegedraaid, is nu terug in Be’er Sheva om haar studie af 
te maken en het verlangen is dat ze gaat helpen om daar 
ook een ko!ehuis te openen. Dat zou geweldig zijn, maar 
zover is het nu nog lang niet. Er zijn ook concrete plannen 
voor een heel centrum in Jeruzalem. 

Israëli’s zijn opgegroeid met het idee dat christenen hen 
niet mogen, maar in het ko!ehuis en ook de Shelter zien 
ze mensen die in Jezus geloven en hen liefhebben en 
accepteren. Iedereen is welkom en we grijpen elke 
gelegenheid aan om hen een Bijbel te geven en de 
waarheid te vertellen over Jezus.” Bidt u mee dat ze de 
Bijbel gaan lezen en Hem aannemen?    


